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De J22’s in actie. Maakt u er al gebruik van? 

Meer over de vloot verderop in deze editie. 
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Bardiensten 
 

  
BARDIENSTEN 

Nog niet alle bardiensten zijn door de leden zelf ingevuld. 
Een aantal diensten is al automatisch ingedeeld. 
Binnenkort worden nog openstaande diensten automatisch verder opgevuld met 
leden die zich nog niet zelf indeelden. 
Dan kan het zijn dat de datum u niet uitkomt en u moet zelf ruilen met een ander 
lid. 
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Van de redactie 
Redactie 

Alle kopij lag een paar weken terug klaar voor de nieuwe 
Poelpraat, zelfs de indeling was al gereed. Maar in het 
leven gaat het wel eens anders dan gedacht. En het leven 
van de WVA  lijkt soms wel op een gewoon leven. De 
Poelpraat moest onverwacht even wachten. Het bestuur besloot in de huidige 
hoedanigheid niet verder te gaan en acht zich nu ‘demissionair’ tot en met de Algemene 
Leden Vergadering op 11 september. Vier bestuursleden treden dan af waaronder de 
voorzitter, penningmeester en secretaris. In de laatste Nieuwsflits heeft het bestuur u 
hierover geïnformeerd.  Na het afscheid van Miranda die de administratie van onze 
vereniging voerde maar ook een van de drie Poelpraatredacteuren was, volgt oud-

voorzitter Wim Davelaar haar op. De twee zittende redacteuren zijn met Wim in hun 
midden heel ingenomen. 

Tsjonge, al die veranderingen raken dus ook uw lijfblad de Poelpraat. Zo is deze Poelpraat 
voor slechts één keer uitsluitend in de digitale versie beschikbaar maar gaat wel naar alle 
leden. Het zou een te tijdrovende klus worden om alles met de drukker buiten de reguliere 
afspraken om te regelen en het blad vervolgens verzendklaar te maken (normaal is de 
papieren oplage 250 exemplaren). Doen we dus niet, ook de redactie kan nu gewoon met 
vakantie gaan. 

Een vereniging moet bestuurd worden en dat kan natuurlijk niet zonder een bestuur. Wat 
lijkt nu het bestuur een stap opzij heeft gezet het meest voor de hand te liggen? Dat er 
een interimbestuur komt. Die voorbereiding kost tijd, zeker nu de vakanties aanbreken. 
Laat daarover nu al door een groepje goed nagedacht te zijn! Dit vraagt mogelijk tot een 
overleg met het demissionaire bestuur. Hebt u interesse in een bestuursfunctie of wilt u 
informatie over wat een bestuursfunctie inhoudt, meldt u zich dan bij de voorzitter van 
het bestuur.  

Tijdens de ALV van 11 september kunnen de leden stemmen over een voorstel tot een 
interimbestuur dat de lopende zaken zal behartigen en een definitief samengesteld 
bestuur kan voorbereiden. Het huidige bestuur heeft voorgesteld om Martin de Swaan in 
de vacature van secretaris te benoemen. Nieuwsflitsen zullen u verder op de hoogte 
houden.  
De redactie van de Poelpraat wenst u allemaal een mooie zomer toe! 
 

Wij verwelkomen 
Bestuur 

Peter Knibbe heeft zijn zeilboot de Knibbel in onze haven liggen.  

Patrick Stokkel is lid geworden en zijn boot Jantje ligt inmiddels in de haven.  

Rolf Kuipers heeft een Solo, en wil graag een plek op de Splash steiger. 

Samuel Eduard is onze jongste aanwinst, van nog maar 15 jaar. Hij ligt met zijn bootje 
op de Splash steiger. 

Karin Breeschoten heeft na een lange zoektocht haar ideale boot gevonden en ligt met 
haar Valk genaamd Eend in de haven.  

Sander de Bruijn is lid geworden, en is van plan om in het najaar met zijn boot naar de 
haven te komen.  
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Uitnodiging extra (buitengewone) Algemene 
Ledenvergadering 
 
Beste leden, 

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief nodigen wij u allen uit voor de extra buitengewone 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 september van 20.00 tot 22.00 uur in de 
ledenzaal van de WVA. 

U bent vanaf 19.45 uur welkom; koffie en thee worden gratis geschonken. 

AGENDA ALV 11 september 2025 

Secr. ai Martin de Swaan 

1. Opening 

2. Vaststelling notulen ALV 16 april 2025 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen bestuur  

5. Vaststellen hernieuwde statuten (zie bijlage): 

Doel is vaststellen van de nieuwe statuten. Hiervoor moet reglementair 75% van de 
stemgerechtigde leden (plm. 300 leden) aanwezig zijn. Aangezien we nog nooit dit 
percentage hebben gehaald zal naar verwachting in een tweede vergadering (de reguliere 
ALV op 29 november) de statuten opnieuw ter stemming worden gebracht waarbij een 
meerderheid van de dan aanwezige leden voldoende is om de statuten definitief vast te 
stellen.  

6. Aftreden huidige bestuursleden: 

- Rik Rolleman, voorzitter 

- Femke van Hoven, penningmeester 

- Robin Bleeker, wedstrijdcommissaris 

- Marielle Lok, vice voorzitter en bestuurslid bar en evenementen 

(voorzittersrol wordt tijdelijk overgedragen aan Herman van der Meyden) 

7. Kiezen nieuwe kandidaten voor de functie van: 

- Secretaris:    kandidaat Martin de Swaan  

- Voorzitter:    kandidaat? 

- Penningmeester:   kandidaat? 

- Wedstrijdcommissaris: kandidaat? 

- Vice Voorzitter:  kandidaat? 

8. Rondvraag  

9. Sluiting (bar open)  
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Even voorstellen 
Martin de Swaan, beoogd secretaris 

Ik wil mij graag even voorstellen: Mijn naam is 

Martin de Swaan 74 jaar oud en getrouwd met 

Nel. Wij hebben samen twee zonen Tim van 33 

en Mitch van 29 jaar oud. 

Carolien van der Borden, de vriendin van onze 

Tim, vertelde ons een keer dat haar oom Wim 

en haar grootouders met veel plezier lid waren 

van WSV Aalsmeer en zo zijn wij bij de 

vereniging gekomen waarvan wij inmiddels zo'n 

5 jaar lid zijn. 

Onze eerste motorboot kochten wij in 2000 en 

was een Zweedse boot van het merk Nimbus. 

Toen onze kinderen groter werden hebben wij 

de Nimbus verkocht en een Beneteau 10.80 

gekocht en zoals het gaat met kinderen die 

ouder worden ze willen niet meer met pa en ma 

mee. 

Uiteindelijk hebben wij ook deze boot verkocht en hebben wij sinds een paar jaar een 

sloep waarmee wij veel plezier beleven. 

Nel en ik werken nog steeds maar als het even mooi weer is gaan wij er samen op uit. 

Nel is kapster met veel klanten in Amstelveen en ik heb mijn eigen bedrijf en hou mij 

bezig met de verkoop van zuivelingrediënten voor een aantal zuivelfabrieken. 

Ik heb voor verschillende grote zuivelbedrijven in de wereld gewerkt zoals 

FrieslandCampina, Milei, Fonterra, NutriDutch, Dairy Crest en Solvay Rhodia. 

Toen de functie van secretaris vrij kwam heb ik mij onlangs bij het bestuur aangemeld 

als kandidaat. 

Helaas bevindt onze vereniging 

zich in woelige wateren en voor 

mij best spannend om als 

secretaris te beginnen maar ik 

hoop van harte dat wij er met zijn 

allen uitkomen en dat wij weer 

samen de gezellige vereniging 

worden wat wij ons ook 

voorgesteld hebben en de reden is 

geweest om lid te worden. 

Ik van mijn kant zal proberen 

mijn steentje bij te dragen om ons 

allemaal weer in rustig vaarwater 

te brengen. 
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Wifi in de Haven 
Bestuur 

  
Bewuste Keuze voor Kwaliteit  
De afgelopen tijd kregen we regelmatig de vraag of er wifi beschikbaar is in de haven. En 
dat snappen we heel goed. In een wereld waar iedereen altijd online is, zou je verwachten 
dat internet ook in de haven vanzelfsprekend is. Toch is ervoor gekozen om wifi alleen 
aan te bieden in en rond het clubhuis. 

De belangrijkste reden? Er ligt geen glasvezel op de Uiterweg. Dat betekent dat er 
simpelweg geen betaalbaar, snel en stabiel internet beschikbaar is op het haventerrein. 
We zijn afhankelijk van langzamer internet, dat niet sterk genoeg is om overal in de 
haven goed bereik te bieden. Zelfs met extra apparatuur blijft de verbinding instabiel of 

te traag om prettig te gebruiken. 

Daar komt nog bij dat veel mensen tegenwoordig via hun mobiele telefoon sneller internet 
hebben dan wat we via wifi zouden kunnen aanbieden. Daarom hebben we besloten om 
ons te richten op één plek: het clubhuis. Daar is het wifi-netwerk wél goed en stabiel. De 
havenmeester kan er zonder problemen zijn werk doen en leden of gasten kunnen er ook 
even online als dat nodig is. 

Zodra er in de toekomst betere en betaalbare oplossingen komen – bijvoorbeeld als er 
toch glasvezel wordt aangelegd – dan kan het (nieuwe) bestuur dit onderwerp altijd 
opnieuw bekijken. 

Tot die tijd hopen we op jullie begrip. Heb je vragen of een goed idee? Laat het vooral 
weten aan het bestuur! 

 

Wijziging in de administratie  
Bestuur 

Na het vertrek van Miranda heeft de penningmeester tijdelijk de administratie op zich 
genomen. Dat was best een uitdaging naast een fulltime baan, en op de lange termijn 
geen werkbare oplossing. 

Gelukkig is er goed nieuws: het bestuur heeft een administratiekantoor gevonden dat de 
facturatie, declaraties en betalingen voortaan verzorgt! Het gaat om Administratiekantoor 
M.R. van Wijk uit Aalsmeer. Zij werken al met meerdere verenigingen en weten precies 
wat er komt kijken bij dit soort administratieve taken. 

De overdracht van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. 

Wat verandert er voor u als lid? 

U kunt gewoon uw vragen blijven stellen via het bekende e-mailadres: 
admin@wvaalsmeer.nl. 

Let op: het oude telefoonnummer van de administratie wordt niet meer gebruikt.  
We hebben gemerkt dat sommige leden nog een voicemail hebben ingesproken – deze 
zijn helaas nooit beluisterd. Heeft u een bericht achtergelaten en nog geen reactie 
ontvangen? Stuur dan alsnog een e-mail naar admin@wvaalsmeer.nl, dan nemen we zo 
snel mogelijk contact met u op. 

Dank voor uw begrip en medewerking!  
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Van de stuurtafel  
Robin Bleeker 

Als vloot- en wedstrijdcommissaris is het eigenlijk best gek dat ik nu 
pas achter deze stuurtafel mag staan. Maar omdat we dit gaan laten 
rouleren, mag ik het nu doen. Het vaarseizoen is net begonnen en 
we hebben al een aantal prachtige wedstrijden achter de rug. De 
inzet en het enthousiasme van de leden die de draken wedstrijden 
mogelijk maakten, is werkelijk inspirerend! 

Ik wil meteen even van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen voor de 
roeiwedstrijden die wij gaan organiseren op 27 september. Na het aanschaffen van de 
sloep, hebben we nu ook de St Ayles organisatie gevraagd om 27 september op de 
Westeinder te komen roeien. 

We willen voor de watertoren langs de baan leggen, zodat we veel bekijks trekken om 
deze mooie sport en de Westeinder te promoten. 

Maar dan moeten wij natuurlijk ook wel met één of twee teams mee gaan roeien!  
We kunnen het niet maken om wel de wedstrijden te organiseren maar zelf niet mee te 
roeien.  Tevens zoeken we ook nog mensen voor de organisatie.  
Voor beide meld je je aan bij Frans Göbel of stuur een mail naar: 
 sloeproeien@wvaalsmeer.nl. 

De inschrijving staat nog niet open op de website, maar dat gaat snel komen. Heb je niet 
getraind of kan je het niet zo goed? Lekker boeien, kom gewoon roeien!  

Een bijzonder nieuwtje dat ik graag wil delen, is de introductie van onze nieuwe 
statiegeldbak. Deze bak is speciaal ontworpen om blikjes en flesjes in te zamelen. 
We willen hiermee onze haven schoon en netjes houden, bijdragen aan een duurzamere 
omgeving en geld in het laadje van de vereniging brengen. Dus, de volgende keer dat je 
een drankje hebt genuttigd op je boot, vergeet dan niet je blikje of flesje in de 
statiegeldbak te deponeren. Samen kunnen we een groot verschil maken! 

Daarnaast wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de organisatie en het 
soepele verloop van onze wedstrijden. Zonder jullie inzet en hulp zou dit niet mogelijk 
zijn. Laten we er met z'n allen een fantastisch seizoen van maken! 

  

mailto:sloeproeien@wvaalsmeer.nl


Poelpraat 2025-3   blz. 16 

Riks blog, “veranderingsangst”  
Rik Rolleman, voorzitter 

De rubriek “van de Stuurtafel” is in deze Poelpraat in ere hersteld waarbij nu de andere 
bestuursleden aan bod komen waarbij ze vertellen wat er allemaal op de haven en in de 
commissies speelt. Wel blijf ik de behoefte houden om op regelmatige basis een meer 
persoonlijk verhaal via een blog te posten in ons clubblad. Een blog geeft mijn mening of 
visie weer. Ik zou het  leuk vinden als daar reacties op komen; hopelijk in de toekomst 
direct onder de blog.  
Maar tot die tijd ook welkom via mijn email; voorzitter@wvaalsmeer.nl!   

Als bijna zestig jarige heb ik ook moeite om de snelheid van de automatiseringsgolf bij 
te houden. In mijn middelbare schooltijd heb ik nog op de typmachine werkstukken 
gemaakt waarbij ik dan plaatjes erbij plakte en in een ringband deed. Als ik nu zie hoe 

medewerkers op mijn werk hele beleidsstukken vanuit Artificial Intelligence (AI) 
opleveren met een paar kernwoorden en dit direct doorplaatsen in onze digitale vergader 
applicatie dan verbaas ik mij daar nog steeds over. Ik lees de vergaderstukken nog steeds 
het beste als ik met een pen in de kantlijn aantekeningen kan maken of met een 
markeerstift woorden kan onderstrepen. Natuurlijk weet ik dat ik dat ook digitaal in onze 
vergader applicatie kan doen; maar iets houdt mij tegen. Toch weet ik dat ik eraan moet 
want het aantal printers in ons kantoor neemt drastisch af en vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid kan ik natuurlijk niet papier in grote hoeveelheden blijven gebruiken. Ik 
leid dus aan veranderingsangst. 

Ook op de haven hebben we te maken met de digitaliseringsgolf. De bar draait nu 
helemaal zonder kas en de administratie is bijna geheel geautomatiseerd. Dat betekent 
ook dat de administratieve werkzaamheden veranderen; de kascommissie heeft hierover 
ook geadviseerd en stelt voor de BTW aangifte te baseren op de werkelijke inkomsten en 
uitgaven en niet meer met percentage te werken. De administratieve werkzaamheden 
worden alleen maar minder en de havenmeester kan door de automatisering ook sneller 
zelf betalingen afhandelen dan de administratie over te dragen aan iemand anders. 
Gelukkig hebben we een jonge havenmeester die is opgegroeid in onze digitale wereld 
en die niet leid aan veranderingsangst. 

Ik merk de veranderangst ook bij sommige leden. We drukken nog steeds de poelpraat 
en sturen deze op terwijl de digitale versie veel sneller binnenkomt. De komst van de 
digitale nieuwsbrieven zorgt ervoor dat we als bestuur heel snel kunnen communiceren 
zonder te wachten op de deadline van de poelpraat en eventuele praatjes voor kunnen 
zijn. Niet voor niets heette de plaats om nieuwtjes uit te wisselen, traditioneel in de haven 
gesitueerd, “leugenbankjes”.  We moeten echter ook aandacht hebben voor deze 
veranderangst; veel leden hechten bijvoorbeeld aan een papieren versie van de Poelpraat 
en deze moet voorlopig ook beschikbaar blijven, maar we kunnen deze ook in de haven 
leggen zodat we ze niet meer per post hoeven te versturen. Deze aandacht moet er echter 
niet toe leiden dat we niet meer veranderen. Ook als haven moeten we bijblijven, zeker 
als we ook de volgende eeuw willen halen. Jongeren vinden het heel normaal dat alle 
informatie via de telefoon binnenkomt en dat ze met dezelfde telefoon ook afrekenen. Bij 
de te waterlating bij de Vries (Feadship) van het 78 meterlange jacht “Venus” van Apple 
oprichter Steve Jobs werd duidelijk dat hij ervan uitging dat zijn hele boot met zijn iphone 
te bedienen en te besturen was.  
Onze visionairs leiden in ieder geval niet aan veranderangst, misschien is dat wel de 
reden dat ze altijd voorop lopen. Als je doet wat je deed dan krijg je tenslotte ook wat je 
kreeg!  
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Abe ontmoet kopstukken 
Abe van der Werff 

Bryan Lesage (1998) is sinds zes jaar lid van de WVA en 
per 1 mei 2025 de nieuwe havenmeester. Aan dat 
laatste ging wel wat vooraf want de WVA beleefde 
roerige tijden. De benoeming van de nieuwe voorzitter 
van het bestuur was nog maar net een feit toen het 
onverwachte vertrek van de vorige havenmeester zich 
voordeed, vervolgens het recente afscheid van de 
administrateur en van de secretaris van het bestuur en 
dan nu het aantreden van de nieuwe havenmeester. 
Bryan verheugt zich enorm op zijn nieuwe baan. Hij zegt 

hierover: “Ik zet alles op alles om een goede 
havenmeester te worden.” 

De benoeming van Bryan is alleen al opmerkelijk door zijn leeftijd – 27 jaar – en die 
mogen we jeugdig noemen vergeleken met de gemiddelde leeftijd van onze 
watersporters. Toch heeft hij al een heel traject van opleiding, ere divisie 
wedstrijdzeilen en werkervaring achter de rug.  

Hoe ontstond zijn liefde voor de zeilsport? Dichtbij, via de zeilschool Aalsmeer op de 
Optimist en Kielboot. Hij groeide al gauw door naar grotere boten. Toen hij 15 was 
nodigde de zeilschool hem uit les te gaan geven. Dat deed hij ruim vier jaar lang, met 
plezier. Maar lesgeven en kinderen begeleiden vraagt veel energie en dat werd toch een 
beetje een probleem tijdens zijn studie aan de TU Delft/Bouwkunde. Stoppen dus met de 
zeilschool? Nee, maar hij had wel meer tijdruimte voor zijn studie nodig. Overigens, niet 
alléén studeren want hij richtte ook een eigen bedrijfje op voor 3-D printers, een 
‘printservice’. Een 34 jaar oude camper kreeg van hem een grondige renovatie en met 
dit gevaarte was hij ook in staat boten te slepen. Hoezo eenzijdige studietijd? 

Toch knaagde bij hem de twijfel of hij straks wel het beroep van architect wilde 
uitoefenen. Hij was sterk van mening dat de bouw geheel klimaatneutraal zou moeten 
worden, maar zag tegelijk in dat de markt die richting niet insloeg. Het was voor hem 
ook de vraag of de oudere generatie wel bereid is op traditionele bouwwijzen in te leveren. 
Daarom ging hij na het behalen van zijn bachelor niet verder met zijn opleiding. Hij wilde 
de wereld in. 

Door zijn intensieve deelname aan tal van zeilwedstrijden bouwde Bryan een interessant 
netwerk op. Zo had hij contact met het bedrijf Sailmon, dat revolutionaire technologieën 
ontwikkelde om zeilen leuker en uitdagender te maken voor iedereen, dus van beginners 
tot de meest ervaren zeilers. Vooral het digitale werk bij Sailmon boeide Bryan en hij was 
dan ook gelukkig met zijn benoeming bij dit bedrijf voor een veelzijdige taak. Hij deed er 
evenementen, beheerde de app voor alle live informatie tijdens grote internationale 
zeilwedstrijden en maakte er met drones beelden van. Voor dit werk vloog hij geregeld 
over de hele wereld. Hij voerde een nauwkeurige administratie van alle gebeurtenissen 
want de wedstrijddeelnemers willen het ook achteraf nog eens precies weten. Mooie tijd! 
Maar eigenlijk te weinig tijd voor het zeilen. 

Samen met Reinier Hooijman en Timo Claassen, beiden zeilers in de ere divisie, bemande 
hij een Max Fun 25. Een uiteindelijk succesvol team maar dat ging niet zo maar. Alle drie 
wilden graag klassenwedstrijden zeilen, hogerop dus, maar de Verenigingsboot van de 
WVA  was daar niet goed voor uitgerust en het onderhoud was zwaar achterstallig. Herstel 
en aanvulling zou een dure grap worden. Kon de boot zich daarna wel met andere 
wedstrijdboten meten? Dat leek Bryan nogal onzeker en daarom ging hij langs bij een  
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boot die te koop stond. Hij kreeg een aanbod maar er waren meer gegadigden. De 
vraagprijs was hoog, veel te hoog voor Bryan. Hij ging maar eens praten met de eigenaar 
en dat klikte, ook toen hij zei: ‘Ik kan maar weinig betalen maar met deze boot kan ik 
een jong team vormen dat alle prijzen gaat winnen!’  

En zo geschiedde het, tot verbazing van Reinier en Timo. Met het behalen van prijzen in 
de klassenwedstrijden ging het trouwens ook vlot. De boot heeft een goede rating, legt 
Bryan uit, in de categorieën SW (meer voor ‘gewone’ liefhebbers) en ORC (voor de 
serieuze wedstrijden). Bij een recente wedstrijd van de Windmill Club met 150 
deelnemers op het IJsselmeer ging het team van Bryan als eervolle derde over de lijn 
qua ‘line honours’ en eerste in ‘het berekende tijd klassement’ met ruim 26 minuten 
voorsprong op de nummer 2.  

Bryan heeft bij de WVA een aanstelling voor vijf werkdagen. Hij wil ook graag doorgaan 
met zijn wedstrijdweekends, hoofdzakelijk in het voorjaar en najaar. Dat zijn dit jaar nog 
zes wedstrijden waarvan hij er twee naar de Westeinder heeft gehaald. Over die 
tijdbesteding maakte hij met het bestuur vervangende afspraken. In het zomerschema 
is hij op de haven aanwezig op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Nu 
nog de huisvesting zien te regelen want hij woont in Rotterdam.  

De Poelpraat wenst hem in deze loopbaan graag alle succes. 

 

 

De levende have(n) 
Joke Duivestein (duif@verberk.net) 

 

‘In mei legt iedere vogel een ei, behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de 
meimaand niet’. 

Aan dit oude gedichtje moest ik denken, terwijl ik op 
22 april de dagkoekoeksbloemen bewonderde die net 
voorbij het clubhuis staan. 
Eind april staan deze paarse bloemen al in bloei. 
Soms zelfs tot en met oktober. 
Het bijzondere is, dat de plant óf mannelijke óf 
vrouwelijke bloemen heeft. De plant is lid van de 
anjerfamilie. Vroeger bracht men de bloeitijd in 
verband met de terugkeer van de koekoek. Maar het 
is heel goed mogelijk dat de naam komt van de 
cicades die graag vertoeven op deze plant. 

Cicades, ofwel schuimbeestjes of spuugbeestjes, 
tappen sap van de koekoeksbloem. Deze kleine, 
groene diertjes verstoppen zich in een klodder 
schuim.  
Vroeger geloofde men dat die klodders door de 
koekoek gemaakt werden. De vogel zou op de 
planten spugen. 

Deze plant werd in de middeleeuwen als duivelsplant beschouwd. Volgens de legende zou 
de vader sterven, als een kind deze bloem zou plukken. 
Plukte hij de avondkoekoeksbloem, dan stierf de moeder. 
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Al mijmerend hoorde ik plots 
een bekend geluid: de roep 
van de koekoek! 
De koekoek was terug in de 
haven. Zo fijn dat hij er weer 
was. 22 april is best vroeg 
voor deze soort. De meeste 
koekoeken komen in mei 
terug. Ze komen dan 
helemaal uit Afrika, een flinke 
vliegtocht. 
Ze vliegen zelfs over de 
Sahara. Bloedheet en geen 
druppel water te vinden. 
Ook in Spanje is het de 
laatste jaren enorm droog, 
wat problemen oplevert voor 

de vogels. Hierdoor is het sterftecijfer flink verhoogd. 
Het verbaast mij steeds weer dat deze trouwe vogels terugkomen om hier te broeden. 
Zijn onze harige rupsen dan zo lekker? 
Vanaf eind juni vliegen ze weer helemaal terug naar Afrika! Je ziet en hoort ze dus 
maar heel even. Ze zijn nog geen twee maanden in Nederland! Daarna gaan ze weer 
terug naar Afrika om daar te overwinteren. 

Gelijk blijkt hieruit ook dat het oude gedichtje kant noch wal raakt. 
Niet iedere vogelsoort legt in mei een ei. Sommige soorten doen dat al in maart of april. 
Bij de griet oftewel grutto, is de eileg vanaf half april tot eind mei. 
En de koekoek legt zijn eieren vanaf april tot in juni. 
De koekoek riep meerdere keren. Gelukkig had ik goed ontbeten. Volgens oud bijgeloof 
wacht je anders ongeluk. Ook was ik blij dat ik stond, want beluister je de roep zittend, 
dan zal je het hele jaar moe en lusteloos zijn. Staand krijg je juist extra energie. 
Gelukkig had ik ook een jas bij mij, want roept de koekoek driemaal achtereen, maak 
dan maar zonder jas rechtsomkeer. Een regenbui is in aantocht. 

Al luisterend naar de speciale 
roep, klonk er plots een 
explosieve, luide zang 
doorheen. 
Onmiskenbaar was het de 
Cetti’s Zanger, een compleet 
nieuwe soort. De kleine, 
bruine vogel zong niet ver 
van de koekoek vandaan, 
ongeveer tegenover de boot 
van Henk en Marjolein. 
Echtgenoot Johan en ik 
hebben zo vaak in allerlei 
gebieden geluisterd naar 
deze vogel met de opvallende 
zang, helaas hebben we hem 

nooit kunnen fotograferen. Het diertje zit vrijwel altijd goed verscholen. Maar we blijven 
het proberen! 
Deze vogelsoort komt oorspronkelijk voor in het Middellandse Zee-gebied tot in 
Centraal Azië. Hij is genoemd naar Francesco Cetti, een Italiaanse priester en 
natuuronderzoeker. 
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Eerst kon je enkele Cetti’s Zangers in de Biesbosch aantreffen, maar na een paar 
strenge winters waren die exemplaren compleet verdwenen. In 2003 probeerde de 
vogel het opnieuw. Vanuit de Biesbosch veroverde de zanger vanaf 2006 Zuidwest- 
Nederland. Zo neemt het aantal gestaag toe in Nederland. Net zo explosief als zijn 
zang. 
De Cetti’s Zanger kiest het liefst voor een gebied met water, riet, wilgen en dicht 
struikgewas. Hij broedt laag boven de grond. 
Via deze link kun je de vogel zelf zien en horen: 
https://youtu.be/nN4gV4uqPSQ?si=rA00JSMnI731jBGv 
Je herkent hem daarna zeker! 

Het stille huisje, door Adriaan Roland Holst (1888-1976) 

Dwalend over heide 
en door lage bosjes, 
denkend aan geen enkel nuttig ding, 
fluitend zacht en blijde, 
blij en vrij en losjes, 
kwam ik plotseling 
bij een huisje, doodstil en verlaten, 
dat in schaduw van wat dennenbossen sliep, 
waar het lang geleden 
scheen en heel tevreden, 
want alleen een geitje blaatte 
en een koekoek riep. 

 
In die dagen zocht ik 
al maar naar een kamer, 
'k had al veel gewogen en gewikt. 
Hier is stilte, docht ik, 
en niets is voornamer, 
niets is meer geschikt. 
En wijl zwijgend kijken toch niet baat en 
wijl ik graag in stille dingen mij verdiep 
tikte ik toen van buiten 
even op de ruiten; 
maar alleen het geitje blaatte 
en de koekoek riep. 
 
Ja, mijn ontevreden 
tikken mocht niet baten, 
't maakte zelfs de stilte dubbel diep; 
't scheen sinds lang geleden 
gans en al verlaten, 
't was of alles sliep. 
't Is maar beter stille dingen stil te laten 
dacht ik, wijl ik dwalende weer verder liep, 
en ik hoorde achter 
mij maar nu wat zachter 
maar alleen het geitje blaatte 
en de koekoek riep. 
 

  

https://youtu.be/nN4gV4uqPSQ?si=rA00JSMnI731jBGv
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AFWEZIGHEID HAVEN 

 

Is uw boot een poosje weg uit de haven deze zomer? 
Wilt u dat dan laten weten aan de havenmeester, dan kan hij uw ligplaats 
gebruiken bij zeilwedstrijden, evenementen of voor passanten. 

Het liefst via de website natuurlijk: 

 

https://www.wvaalsmeer.nl/afwezigheid-registreren  
 

Via het hoofmenu: vloot/haven -> afwezigheid haven melden 

 

Vergeten? Vlak voor uw vertrek kan het nog via de formuliertjes die aan het 
prikbord hangen. Die vult in en kunt u in de blauwe brievenbus doen. 

 

PARKEREN 

 

Op vakantie? Dagje uit? Weekendje weg? 
Dan graag parkeren op de beide schelpenlanden aan de overkant van de brug. 
Graag zo dicht mogelijk tegen elkaar aan parkeren en zo dat u andere auto’s niet 
insluit. U bent er tenslotte een poosje niet. 
 
En … leg uw parkeerkaart zichtbaar op het dashboard. 

Dan weet de havenmeester van wie de auto is als er 
iets aan de hand is. 
 

Met elkaar zorgen we er dan voor dat de dagjes-leden  
ook een plekje hebben op de mooie zomerse dagen. 
Denk aan elkaar en elkaars spullen. 

Ook hiervoor alvast weer dank voor uw begrip  
en medewerking. 

https://www.wvaalsmeer.nl/afwezigheid-registreren
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Onze vloot, maak er gebruik van 
De redactie 

 
Wist u dat WVA een best wel grote vloot heeft, die behalve voor het jeugdzeilen ook tegen 
een geringe vergoeding gebruikt mag worden door onze leden. 

En dat daar tegenwoordig Kano’s en Sup’s aan zijn toegevoegd. 

De laatste aanwinst is een St Ayles roeisloep waarmee in groepsverband geroeid wordt.  

 
Wat is er leuker 
dan op een mooie 
zomerse dag met 
de kleinkinderen 
een sup, kano of 
optimist mee te 
nemen en samen 
met hen te 
genieten van de 
watersport.  

Of als volwassene 
een Splash of 
Laser achter de 
motoboot mee te 
nemen, voor 
anker te gaan en 
dan zelf lekker 
een uurtje zeilen. 

Of in de Centaur, Laser, Splash, RS Feva, J22 of Maxfun mee te doen aan de 
woensdagavond wedstrijden (WAW). Dat wordt best wel veel gedaan in de Maxfun, maar 
de andere boten kunnen wel vaker het water op.  
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Geen Combi Westeinder 2025 
Reinier Hooijman, Peter van Tol 

Al vele vele jaren organiseren wij, samen met WV Nieuwe 
Meer de Comb Westeinder.  

Het grote regionale jeugdevenement voor Optimist, Splash 
en RS Feva. 

In het verleden was het altijd op WVA, de laatste jaren 
afwisselend bij Nieuwe Meer en ons. 

De regio verdeelt de wedstrijden over alle verenigingen. En 
bij toerbeurt zijn wij in het voor- of najaar aan de beurt. 
Dit jaar was het najaar ons toegewezen. Op twee zondag 
i.p.v. een heel weekend. 

Omdat de data in de feestweek vallen en NM geen kans ziet vrijwilligers te krijgen in die 
week, en omdat ook bij ons deze planning lastig lag, is besloten dit jaar geen Combi 
Westeinder te organiseren. Gelukkig heeft De Kaag de data kunnen overnemen, zodat de 
kinderen gewoon hun wedstrijden kunnen zeilen. 

De regio gaf wel aan volgend jaar graag weer op de Westeinder te willen varen. 

Dus dit jaar geen Combi Westeinder. Volgend jaar hoplelijk weer wel en dan hopen we 
op veel hulp van de leden voor de organisatie. 
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Bar en evenementen 
Mariëlle Lok, bestuurslid  

 
Ons tweede leden evenement dit jaar in het clubhuis, 
na de nieuwjaarsborrel was 27 april, de opening van 
het vaarseizoen. En natuurlijk zijn er in de tussentijd 
ook weer mooie evenementen geweest zoals de 
draken wedstrijddagen, ook weer echt geslaagd met 
palaver, borrels en diner maar dat we als leden bij 
elkaar komen was op deze startdag zondagmorgen 
27 april weer. Rond 11 uur stonden de voorzitter en 
ondergetekende onder de vlag en hield Rik een korte 

toespraak. De korte versie … dat het maar een 

geweldig vaarseizoen mag worden😉! Daarna is de 

vlag losgemaakt en kon hij op de wind uitvouwen. 

De barcommissie met hún vertrouwde extra hulptroepen hadden een brunch voorbereid 
en na de bekende lekkere bubbels konden we tafel voor tafel scrambled eggs, 
croissantjes, salade, bolletjes en beleg op ons bordje scheppen. Na een heerlijk toetje 
ging iedereen weer tevreden gevuld huiswaarts. Dank aan iedereen achter de bar!  

En dan over de bar gesproken. Inmiddels is iedereen ingepland voor een bardienst, zelf 
geregeld of wel vanuit E-captain ingedeeld. De nodige mails heb ik alweer ontvangen 
over diensten die toch niet lukken en of we dat kunnen ruilen. De barcommissie en ik 
kunnen niet ruilen in het systeem. De ruilfunctie is actief op de website en als er dan toch 
nog dingen niet lukken mail dan gerust. In principe zou het op de site moeten lukken. 
Alle mails die ik ontvangen heb, zijn nu behandeld en beantwoord. 

Wel is gebleken dat er door alle vrijwilligers die we al hebben of mensen die niet meer 
ingedeeld kunnen worden om wat voor reden dan ook nog niet alle bardiensten ingevuld 

kunnen worden. 
Mochten er mensen zijn die het leuk vinden en nog wat tijd over hebben, misschien wilt 
u, wil jij nog een dienst extra pakken en invullen? 
En voor de zekerheid, ook leden ouder dan 70 moeten een bardienst doen. Dat is besloten 
op de ALV van november 2023. Kunt u om welke reden dan ook niet meer, laat het ons 
dan weten. Dan maken wij een aantekening in onze ledenadministratie en wordt u ook 
niet meer automatisch ingedeeld op openstaande diensten. 
Zelf opgeven mag natuurlijk altijd. 

We hopen alle momenten te kunnen vullen. Zo niet dan moet we kijken of en hoe we dat 
kunnen oplossen. 
Op naar een goed, mooi, gevuld seizoen! 
 

Parkeerkaarten 
 

Vergeet niet uw parkeerkaart af te halen. Vanaf 1 april 

moeten deze weer zichtbaar in de auto liggen als u op het 

terrein staat. 

U kunt hem afhalen bij Bryan op kantoor. 

Ook vervangende havenmeesters en bestuursleden 

kunnen u van dienst zijn.  



Poelpraat 2025-3   blz. 26 

Uit de oude doos 
Cor Platvoet 

 

DEEL 1, het begin 
 

HET LEVEN AAN BOORD 1955 - 1970 
Hoe het allemaal begon 

  

1958 zeilkano 1958 knikspant 

1960 - 12 m2 
1960 – Vogeljacht 

1965 16 m2 

het 1ste schip op Westeinder met in zeil  
reclame Keith Brillant- 
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Een nieuwe Centaur? 
Bast Westerbeek (baswesterbeek@live.nl) 

 
Tijdens mijn eerste zeiltochtje van dit seizoen met Centaur van de Vereniging gebeurde 
er iets bijzonders: niet alleen gaf de elektrische motor halverwege spontaan de geest, 
ook besloot één van de zeillatten dat het tijd werd om dwars door het zeil te breken.  
Ik verdenk onze oude vriend de Centaur “Poelvaart” ervan dat hij hiermee een stille 
boodschap gaf: "Mijn beste dagen zijn voorbij!" 

Met veel plezier huur ik al jaren regelmatig de Centaur, een scheepje dat zowel heerlijk 
alleen te varen is als gezellig met een groepje van twee, drie of vier personen. Recent 
heb ik hem zelfs nog een uitgebreide schoonmaakbeurt gegeven, zodat hij toch nog een 
beetje toonbaar in de haven ligt. Maar eerlijk is eerlijk, onze geliefde Centaur heeft echt 

zijn beste tijd gehad. 

Volgens mij is het hoog tijd om dit sympathieke bootje te vervangen. Vooral omdat de 
rest van onze prachtige vloot nog wél in uitstekende staat verkeert. 

Wat denken jullie ervan om samen te kijken naar de mogelijkheden voor vervanging? 
Voor een bedrag tussen de €750 en €2500 is al een prima tweedehands Centaur te 
vinden.  
Maar misschien zijn er leden die liever iets anders zien dan een Centaur.  
Wat zouden jullie liever 
hebben: een gezellig 
sloepje van de club om 
lekker mee te toeren, of 
juist een sportieve 16m2 
zeilboot als frisse 
aanvulling op onze vloot? 

WV Aalsmeer staat 
immers voor het 
bevorderen van 
watersportplezier, 
gezelligheid en 
toegankelijkheid voor alle 
leden. Daarom lijkt het 
mij geweldig als we dit 
samen op de agenda 
kunnen zetten voor een 
volgende vergadering. 

Ik ben ontzettend 
benieuwd naar jullie 
mening hierover en kijk 
uit naar jullie reacties! 

Met hartelijke zeilgroet 
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Bootnamen 
 

 

Marjolein Vrijman en Henk van Doorn a/b ‘Colours of the wind’ 

Als je van een drive-in woning verhuist naar een narrowboat, met een overdekte 
woonruimte van ca. 32 m2, dan is het duidelijk dat je niet alles mee kunt nemen. Gelukkig 
bleek tijdens het opruimen dat veel van alles wat we in de loop der jaren in huis hadden 
verzameld, in feite overbodig was. Dat voelde als een verademing. Natuurlijk, soms deed 
het ook wel pijn als we iets niet mee konden nemen (in mijn geval vooral boeken), maar 
in het algemeen gold voor de meeste spullen dat we net zo goed zonder konden. 

Nu hebben Henk en ik altijd al weinig nodig gehad om het naar onze zin te hebben. Zo 
zwierven wij, voor we op de boot gingen wonen, op vakantie het liefst te voet of per fiets 
door Engeland. Alles wat we nodig hadden zat in onze rugzakken of fietstassen. Het enige 
waar we onderweg voor moesten zorgen, als we ons tentje ergens neer prikten, was 
voldoende drinkwater, eten en af en toe wat brandstof voor ons kooktoestelletje. Verder 
waren we geheel zelfvoorzienend. 

Dit is ook wat mijn ouders mij altijd hebben geleerd. Geluk zit niet in geld of in 
bezittingen. Geluk zit in kleine dingen en de mensen om je heen. Dat is rijkdom die niet 
in geld is uit te drukken. 

En daarom moest onze boot wel Colours of the Wind gaan heten. 
Colours of the wind is een lied uit de Disney film Pocahontas. Van de film zelf heb ik niet 
zo veel onthouden, behalve dat ze een volkomen foutief en veel te geromantiseerd beeld 
van het leven van Pocahontas laat zien. Maar het lied Colours of the wind uit de film is 

erg mooi. De muziek, maar vooral de tekst. 

Want daarin wordt precies bezongen waar ik het hiervoor al over had. Namelijk dat je de 
aarde, de natuur, niet moet zien als iets wat je kunt veroveren of bezitten, maar dat het 
de kunst is ervan te genieten zonder je af te vragen wat het (in geld) waard is. 

Het lied gaat over nog veel meer dan dat en eigenlijk is de hele tekst mooi. Maar de 
essentie wordt vooral weergegeven in de laatste zinnen: 

‘You can own the earth and still 
All you’ll own is earth until 
You can paint with all the colours of the wind’. 

Precies deze zinnen hebben we op de zijkant 
van onze boot laten zetten en daarom is zij 
Colours of the Wind gaan heten. 
PS. De Nederlandse vertaling is ook mooi: 

‘Wie de aarde zo begeert 
Vindt slechts aarde tot hij leert 
Het te zien in alle kleuren van de wind’. 

En nu zijn wij benieuwd wat Clemens Pagano 
over zijn boot, de “Scialuppa due”, kan 
vertellen. 
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Colofon 

Adres: Uiterweg 155, 1431 AD AALSMEER info@wvaalsmeer.nl 

Website: www.wvaalsmeer.nl 

Bestuur: 

Voorzitter Rik Rolleman 06 34517777 voorzitter@wvaalsmeer.nl 

Secretaris vacature   

Penningmeester Femke van Hoven 06 24480621 penningmeester@wvaalsmeer.nl 

Wedstrijdcommissaris Robin Bleeker 06 51427839 wedstrijdcommissaris@wvaalsmeer.nl 

Havencommissaris Kees van der Sar 06 51487320 havencommissaris@wvaalsmeer.nl 

Jeugdcommissaris Reinier Hooijman 06 81861722 jeugdcommissaris@wvaalsmeer.nl 

Bar & evenementen Mariëlle Lok 06 26430567 vicevoorzitter@wvaalsmeer.nl 

Webmasters: 

Herman van der Meyden, Robin Bleeker  webmaster@wvaalsmeer.nl 

Havenmeester: Bryan Lesage 06 55566624 havenmeester@wvaalsmeer.nl 

werktijden zomer dagelijks 0800-1200 en 1330-1800,  woensdag en donderdag vrij 

Barcommissie: 

Ingrid Meester, Ron Tros  bar@wvaalsmeer.nl 

Technische havencommissie: 

Henk van Doorn, Dolf Versteegh, Ben Willems, Theo van Zuilen, Arnold Oor, André Thesing, 

Frans van Voorst, Helmut Muhr, Ivan Palmer, Rene Eijgenhuijsen, Kees van der Sar 

Jeugdcommissie: Vacatures  jeugd@wvaalsmeer.nl 

Lezingencommissie: Con Struycken, Wim Davelaar lezingen@wvaalsmeer.nl 

Poelpraat: Abe v.d. Werff, Wim Davelaar  

 Herman v.d. Meyden poelpraat@wvaalsmeer.nl 

Vlootcommissie: Irene Winkel, Tjalling Molenwijk,  vloot@wvaalsmeer.nl 

 Rik Rolleman, Jorrit Sipkes, 

 Bastiaan v.d. Wal, Robin Bleeker, 

 Eddy Keijzers 

Vertrouwenspersoon: Anna Hoekstra 06 41191841 annahoekstra17@gmail.com 

 

  

Uw inbreng voor de Poelpraat wordt zeer op prijs gesteld. 

Kopij kunt u sturen naar poelpraat@wvaalsmeer.nl 
Eventuele foto’s bij uw stukje graag apart sturen, in zo hoog mogelijke 
resolutie. 

Deadline voor het volgende nummer is vrijdagavond 5 september 2025 
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Advertenties 
 



 

  


